
      TƯỜNG TRÌNH TRẠI 

NGUỒN SỐNG 3 TẠI 

PITHIVIERS 

Ba ngày cuối tháng tư (28;29&30),làng 
bách hợp Nam Quan tổ chức trại với chu² 
đề « CUỘC CHƠI HƯỚNG ĐẠO »nhằm 
mục đích ôn lại các sinh hoạt H.Đ cho các 
cựu HDS và trình bày với các thân hữu về 
phong trào H.Đ và cuộc chơi H.Đ. 

Thứ bảy(28/4),một số anh em chúng tôi 
đến để chuẩn bị đất trại,căn nhà số 3 route 
de la chambon, vùng Courcy au Loges 
thuộc tỉnh Pithiviers(45) từ lâu không có 
người ơ² do đó cần phải dọn dẹp,xem lại 

điện,nước,gaz…các anh thì lo dựng lều,cột cờ.các chị lo nhà bếp,thức ăn và mọi việc đều tươm 
tất.Sau bửa cơm tối rất thịnh soạn do chị Ngoc Hạnh,một thân hữu tích cực đảm nhận,gồm có mì xào 
tôm ;gỏi cuốn và giò thủ do anh Cao làm 
mang đến.Cuối  bữa có chè đậu xanh 
của chi Bích ăn tráng miệng.Sau cơm 
chiều,chúng tôi hát lại các bài ca sinh 
hoạt hướng đạo,tập cho các anh chị 
ngoài H.Đ các bài hát về lửa trại như các 
bài :Gọi lửa ;Gọi đoàn sinh ;Quanh ánh 
lửa hồng ;mang lửa về tim ;tàn 
lửa…nhất là bài Nhảy lửa cần phải thuộc 
để có thể nhảy múa. 

Chủ nhật(29/4),buổi sáng thức dậy đã 
nghe rôm rả kể chuyện ‘’kéo xe lửa hay 
kéo cưa’’tối qua của các anh.Sau bữa 
điểm tâm chúng tôi chuẩn bị làm lễ khai 
mặc trại và lý trưởng nói vài lời nhân câu chuyện dưới cờ với đề tài « ba lời hứa của một HDS ». Và 
nhân kỷ niệm 100 năm phong trào H.Đ (1907-2007), anh LT đọc qua tiểu sử Baden-Powell 
(BP),người sáng lập ra phong trào hướng đạo.Kết thúc phần khai mạc trại là phần sinh hoạt,để mọi 
người làm quen với nhau,anh LT cho một trò chơi ‘Giới thiệu tên ’. Vui nhất là trò chơi ‘học nghề ’,vì 
qua sự truyền miệng,tam sao thất bỗn,nghề cắt tóc trở thành nghề làm rừng,đốn củi.Anh Giao là 
người sau cùng phải diễn tả lại cái nghề mới học làm mọi người cười bò lăn . 

Buổi trưa,chị Bích cho mọi người ăn bún chả giò có đầy đủ rau thơm,chấp cá,giá… 

Đúng 3giờ chiều,bắt đầu buổi sinh hoạt. Anh Ngọ giới thiệu phương pháp giáo dục trong H.Đ từ 6t 
đến 11t (ngành ấu),từ 11t đến 16t (ngành Thiếu) và đến 25t thì lên đường và lấy thiên nhiên,rừng núi 
và muôn thú để minh họa cho cuộc chơi,như việc các Đàn trong Sói con,các Đội mang tên thú rừng 
Ngựa ;Beo ;Cọp…và đặt biệt việc  thành lập Hội đồng rừng để đặt tên rừng cho các HDS trưởng 
thành qua đêm động rừng (Dĩ nhiên không đã động gì đến diễn tiến của đêm động rừng vì đây là 
chuyện của rừng đêm) qua đó giáo dục thanh thiếu niên. 

Anh Đông trình bày về Sinh Hoạt ngành Ấu với châm ngôn ‘Gắng sức ’các em Sói trong các Dàn 
Nâu ;Đen ;Xám hoạt động như thế nào. Vài anh chị thắt mắt về các tên Akêla ;Balu,Baghêra…lấy từ 
câu chuyện rừng xanh.Anh Di bổ túc cách chào của Sói con,mở mắt vãnh tai như thế nào, Sói con 
nghe lời Sói già ra sao, và khi đủ tuổi lên đoàn phải trải qua nghi thức gì...Chị Nguyên nói thêm về 



việc thiện mà các em thường làm là dắt các cụ già băng qua đường để ghi vào sổ và được thắt một 
nút trên khăn quàng,cũng như các trò chơi Rồng rắn… 

Kết thúc phần trình bày,anh Đông đã hát một bài hát minh họa cho ngành ấu. 

Anh Ngọ trình bày về ngành Thiếu với phương châm ‘Sắp sẵn ’.Phương pháp hàng đội tự trị thể hiện 
qua sự độc lập của Đội với các tiêu chuẩn như : 

� Tinh thần đội(tên đội ;bài hát đội,tiếng kêu biểu tượng con vật của đội và khẩu hiệu đội) . 
� Sinh hoạt đội(Sổ tay đội,trại đội,quĩ đội,làm việc công ích…) 
� Kỷ luật đội(luôn nhắc nhỡ 3 lời hứa và mười điều luật ;tôn trọng nghi thức đội…) 
� Hội đồng đội(qua đó đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển đội). 
� Hội đồng đoàn (gồm ban huynh trưởng và đội trưởng,phó của các đội để tường trình…) 
� Đội Kiểu mẫu (để làm gương và huấn luyện đội trưởng và phó). 
� Hội đồng minh nghĩa (để hòa giải hay kỷ luật khi có tranh chấp vi phạm điều luật H.Đ). 
� Đẵng cấp H.Đ(để khuyến khích thi đua học tập giữa cá nhân và giữa các đội). 

Anh Lộc và anh Di bổ xung thêm các sinh hoạt của ngành thiếu như :Đêm tỉnh tâm ;lễ tuyên hứa ;trò 
chơi lớn ;kỷ thuật H.Đ…và anh Ngọ đã hát ‘bài ca tuyên hứa ’để kết thúc phần sinh hoạt ngành Thiếu. 
Sau khi nghĩ giải lao,mọi người trở lại để họp bàn về việc tổ chức ngày Hội Chợ Văn Hóa VN sắp tới. 
Với tờ affiche ngày văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức vào 01/07 tại Château de Montjean/Wissous 

trong tay,LT đã mỡ đầu buổi họp bằng 
cách trình bày cách thức tổ chức và các 
công việc phải làm.Đi vào từng phần cụ thể 
như sau : 

� Các gian hành :Hoa vải ;Sách 
báo ;Áo quần truyền thống có thể 
cho công chúng mặc để chụp 
hình;Nhạc cụ dân tộc ;Tranh ảnh 
các loại ;Thư và bút pháp ;Châm 
cứu… 

� Các sinh hoạt :Ca nhạc ;Loto qua 
hát hò ;Trò chơi ;Ảo thuật ;Võ 
thuật ;Đọc chuyện cổ tích ; Biểu 
diễn nhạc dân tộc… 

� Âm thực :Bánh cuốn ;Chả giò ;Gỏi 
cuốn ;Cơm và xôi ăn với thịt nướng ;chè sâm bổ lượng ; Chè sương sa hạt lựu. 

� Trang trí : Dựng các Stand cho các gian hàng ;treo cờ ngũ sắc ;đặt mua tấm vải lớn che sân 
khấu thay vì che bằng vải dù… 

Chị Từ Dung đã cho biết một số kinh nghiệm về các loại thức ăn hợp khẩu vị người Pháp,chị Ngọc 
Hạnh đề nghị mượn tranh để trưng bày thay vì nhờ Thành Lễ,chị Tú Lan đề nghị gian hàng về áo 
quần truyền thống (đặc thù không pha trộn các địa phương với nhau),anh Đông muốn ta chụp hình 
gây quĩ…Không khi trao đổi rất sôi nổi.Tuy nhiên bên ngoài phòng họp,hai anh Cao và Lợi thay phiên 
nhau canh chừng con Dê đang thui trên đống lửa hồng để chuẩn bị ăn cơm tối. 
Sau buổi họp,các chị cho dọn rau trộn để ăn với thịt dê thui (con dê khoảng 20kg đã được chị Cẫm 
ướp với chao hành tỏi ở nhà từ trước).Có một vài chị không ăn được thịt dê nên chị Bích đã cẩn thận 
làm thêm mấy đùi gà.Còn các đấng mày râu thì khỏi nói,thịt thái ra không kịp ăn. 
Trời có chuyển mưa nhưng may quá,gió đã thổi mây đen đi hướng khác nên anh em được ăn cơm 
ngoài trời và tối chơi lửa trại trong khô ráo.Ăn xong thu dọn sạch sẽ để bắt đầu lửa trại. 
Như đã chuẩn bị từ hôm trước,các anh trong nhóm gọi lửa cho cột khăn quàng lên đầu và hát bài 
‘‘Gọi đoàn sinh ’’,tiếp theo hò ‘‘ơ này anh em ơi…Lại đây ta cùng nhóm lửa hồng…’’ mọi người đều hô  
‘‘ơi ơi…’’và chạy ra sân để cùng nhau nhảy lửa.nhờ có tập trước hôm qua nên mọi người hát và nhảy 
rất đều.LT giới thiệu anh Cao làm quản lửa và anh Đông làm quản trò.Các tiết mục văn nghệ được 
nối tiếp trình bày,đơn ca có anh Lộc,anh Giao,chi Dung.Hợp ca có Dung, Anh,Liên ,Anh.Độc tấu Tây 



Ban cầm có anh Phong,thổi kèn có anh Hiễn,múa có chị Nhàn chị Hạnh,kịch vui có anh Liên chị 
Ngọ,AVT ba bà đi bán lợn xề do chi Nhàn, Hạnh và Liên với giọng ca ba miền…xen kẻ,anh Phương 
cho một vài trò chơi và mọi người đều tham gia,thật vui vẻ và hòa đồng (nhiều anh chị lớn tuổi chưa 
là HD).Sau lửa trại,tất cả cùng hát bài ‘‘ Tàn lửa ’’. 
Một vài anh chị phải ra về vì thứ hai không được nghĩ bắt cầu,trước khi chia tay,các anh chị cùng ăn 
cháo cá do chị Anh nấu,cháo nóng,vừa thổi vừa ăn. 
Tiển đưa xong,các anh chị còn lại cùng quây quần quanh đống lửa tàn chuyện trò đến khuya,chị Ngọc 
Hạnh mỗi khi cất tiếng làm mọi người cười lăn chiên đỗ đèn vì cách dùng từ tiếng Việt chưa chuẩn 
(do qua Pháp quá lâu lại ít tiếp xúc với người Việt).Cuối cùng cũng phải tạm ngưng câu chuyện để về 
ngủ vì đêm đã đỗ sương lạnh.Tuy vậy,trước khi chui vào chăn ấm,mấy anh em (Cao ;Giao ;Lộc ;Di ; 
Ngọ ;Đông ;Phương ;Hân) còn bàn tiếp về hiện tình của chi nhánh Pháp. 
 
Thứ hai (30/4),sau khi ăn sáng xong các anh chị ngồi vào vị trí của mình để nghe anh Cao trình bày 
tiếp về cuộc chơi hướng đạo qua phần sinh hoạt ngành Tráng.Ở ngành tráng có nhiều điều mới lạ do 
tuổi đã trưởng thành và cần chuẩn bị hành trang để ra đời phụng sự xã hội.Vì vậy tổ chức các nhóm 
sinh hoạt riêng rẽ theo hình thức các Xưởng để cùng nhau nghiêm cứu về một đề tài cụ thể.Anh Di 
góp thêm về Tập tục ‘‘Lên Đường ‘‘ và chiếc gậy hai nhánh (chỉ hai con đường tốt &xấu mà mình phải 
chọn lựa khi lên đường). Chị Ngọc Hạnh có vẻ tâm đắc khi nghe trình bày về Routier Scouts (RS) và 
quan tâm đến người đở đầu cho một Tráng sinh lên đường.Kết thúc buổi trao đổi về ngành Tráng. 
Tiếp theo,LT đề nghị anh chị cho biết một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt của làng và xin đóng ý 
góp kiến trên hai việc : 
 *- Đề cử một người làm KIỂM SOÁT VIÊN TÀI CHÁNH. Các ý kiến cho rằng chưa cần thiết 
trong lúc này,vì chưa có nhiều các hoạt động liên quan đến thu chi tài chánh. 
 *-Củng cố lại BAN YỂM TRỢ,chọn người vào phải dựa trên tiêu chuẩn hoạt động và bầu 
người đại diện.Đa số đều đồng ý và yêu cầu có một buổi họp với BYT để tái hoạt động.  
Để kết thúc phần sinh hoạt,LT mời anh chị xem đoạn phim trại họp bạn Việt nam đầu tiên năm 1959 
tại Trảng Bom để biết các sinh hoạt của hướng đạo lúc đó như thế nào. 
 
« Cơm trưa hôm nay rất ngon,thịt kho ai lo … »đó là lời bài hát mà chị Oanh (nhóm Phượng Ca)đã 
xuất khẩu thành nhạc trong khi được ăn cơm với thịt kho dưa giá rất ngon trong kỳ trại HIỆP LỰC tại 
JamVille năm 2002.Nói như vậy để giới thiệu món thịt kho ăn với dưa giá do chị Bích làm cho anh em 
ăn buổi trưa thứ hai này.Vì quá ngon nên nồi cơm bự như vậy mà hết nhẵn,ai chưa no đành phải ăn 
thêm mì xào của chị Ngọc Hạnh !!! 
Tranh thủ thời gian giữa trưa,anh chị thu dọn một số đồ dùng cá nhân để mang trước ra xe vì sau khi 
họp tổng kết phải lau dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi rời trại.Đúng 2 giờ chiều,LT mời anh chị xem 
đoạn phim ngắn về trại họp bạn VN,Thẳng Tiến 8 được tổ chức tại miền nam California năm 2006. Và 
sau đó yêu cầu mọi người cho biết ý kiến qua ba ngày trại, các ý kiến đóng góp như sau : 

o Anh Đông cho rằng,kỳ trại lần này đi xâu vào PT H.Đ nhiều hơn nên có kết quả tốt. 
o Chị Thu nhờ tham dự trại mà trẻ ra,cười nhiều quá đau hai quai hàm. 
o Anh Hân rất vui vì được sống lại thời kỳ thiếu sinh. 
o Chị Tú Lan góp ý nên thông 

báo kỷ cần mang theo vật 
dụng gì khi tham dự trại. 

o Chị Nhàn cám ơn làng NQ,vì 
qua kỳ trại giúp sống lại 
thời còn Chim Non. 

o Chị Ngoc Hạnh phát biểu vẫn 
trong tiếng cười vui mặc 
dầu đã thấm mệt qua ba 
ngày trại.Nhờ đi trại với H.Đ 
mà chị đã học hỏi được rất 
nhiều điều,được nói 



tiếng Việt từ sáng đến chiều tối,được cười nhiều.’’tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ ’’(Y 
tá mà lị) và mong rằng trong tương lai được tham dự trại của hướng đạo nhiều hơn. 

o … 
Lý trưởng cám ơn mọi người và không quên cám ơn các anh chị có nhã ý mang đến trại các món ăn 
do chính mình làm thêm.Và mời ra sân để hạ cờ bế mạc trại.Mọi người nắm tay nhau lưu luyến hát 
bài ‘‘ Lúc thú vui này ‘‘ để tạm biệt. 
                                                             Bài tường trình thay biên bản trại viết ngày 5 tháng 5 năm 2007  
                                                                                       Gấu khiêm tốn Trương hữu Ngọ              


